
 

De Belgische ambassade in Cuba open houden 
 is een sterk signaal dat België het internationaal 

recht belangrijker dan machtspolitiek vindt. 
13 01 26 

 

Geachte heer minister M. Prévot, 

Het platform “Coördinatie Opheffing Blokkade tegen Cuba” en de aangesloten organisaties vinden 

dat het openhouden van de Belgische ambassade in Cuba een sterk signaal is dat ons land het 

internationaal recht en de multilaterale samenwerking boven zuivere machtspolitiek stelt.  

In het interview met MO* van 3 januari ‘26 zegt u zelf dat Trump alle ‘‘codes’’ dooreen schudt en 

beklemtoont u dat België niet aan de aanwezige druk van het Amerikaanse beleid mag toegeven en 

trouw aan ons DNA moet blijven. 

Inderdaad, de westerse waarden staan onder druk, de geloofwaardigheid van de EU in de wereld 

heeft een flinke deuk gekregen. Ook al is België een klein land binnen de EU, de stem van België is 

niet waardeloos, zoals ook al in het Gaza-debat is aangetoond. Respect voor het internationaal recht 

is een rode lijn die niet mag overschreden worden.  

De recente gebeurtenissen tonen hoe het internationaal recht en internationale akkoorden in 

sneltempo hun waarde verliezen. De Verenigde Staten hebben met de buitenlandse interventie in 

Venezuela (en omgeving), de plannen m.b.t. Groenland en Iran, de terugtrekking uit VN-organisaties 

getoond dat internationaal recht ondergeschikt is aan hun economische belangen. 

In deze context roept de sluiting van de Belgische ambassade in Cuba vragen op, omdat deze, zelfs 

ongewild (wat we hopen), in de lijn ligt van het beleid van president Trump. Inderdaad, de sluiting 

van de ambassade verzwakt de Europese aanwezigheid en geeft in de feiten meer ruimte aan het 

steeds agressievere VS-beleid in de regio en tegenover Cuba.  Dat lijkt ons een verkeerd signaal en 

een verzwakking van de Belgische en Europese positie in Cuba en in de regio 

Deze uitzonderlijke tijden vragen een sterk principe-vast internationaal beleid van de EU én van 

België.  België heeft in het verleden bewezen op politiek en diplomatiek vlak over een sterk 

instrumentarium en track record te beschikken in de Caraïben en meer bepaald met betrekking tot 

een land als Cuba. België wordt trouwens internationaal gewaardeerd omwille van onze 

kwaliteitsvolle diplomatieke ervaring, of zoals u het zelf in MO* verwoordt “ook omdat we al heel 

lang een verdediger zijn van het multilateralisme en het internationaal recht. Die reputatie laat ons 

toe een beetje boven ons gewicht te boksen”. 

In de huidige precaire internationale context is het vandaag voor België hét moment om boven ons 

gewicht te boksen en een duidelijk signaal te geven. De Belgische ambassade in Cuba openhouden 

is zo’n sterk signaal, dat in de Caraïben en daarbuiten zal gezien worden als het bewijs dat ons land 

niet buigt voor externe druk of brute machtspolitiek.   

Het herzien van de sluiting van de Belgische ambassade in Cuba is meer dan een symbolische daad, 

maar een teken dat ons land het internationaal recht wél respecteert en -conform de slotverklaring 

van de EU-CELAC Top van december ’25 Latijns Amerika en de Caraïben erkent als een Zone van 

Vrede.  

In de voorbereiding en in de uitvoering van het EU-Cuba Akkoord voor Politieke Dialoog en 

Samenwerking, heeft de Belgische diplomatie een sterke inbreng, gestoeld om de 125  jaar  
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diplomatieke aanwezigheid in Cuba. Het einde van de Belgische aanwezigheid in Havana betekent 

ook het einde van de Belgische geprivilegieerde positie om het EU-beleid van politieke dialoog met 

Cuba niet te laten buigen voor de sterke druk van de Verenigde Staten die met extraterritoriale 

sancties tegen Cuba de soevereiniteit van de EU ondergraaft en de internationale handelsakkoorden 

schendt. België moet garant blijven staan dat de Europese Unie haar internationale relaties verder 

wil bouwen op basis van politieke dialoog en economische samenwerking.  

In een vorige brief hebben we u al gewezen op de belangrijke rol van de Belgische ambassade in 

Cuba voor de vele culturele en maatschappelijke uitwisseling tussen beide landen, zoals de 

langlopende en bloeiende universitaire samenwerking tussen de Cubaanse universiteiten en de VLIR-

UOS, of ook de jaarlijkse culturele ‘Belgische week’ in Havana, dit naast de uitstekende consulaire 

diensten. We gaan hier niet verder op in, maar het spreekt vanzelf dat dit alles onder druk komt te 

staan door de sluiting van de Belgische ambassade daar. 

Om al deze redenen, vragen we u om de Belgische ambassade in Cuba open te houden. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Coördinatie Opheffing Blokkade tegen Cuba 

 


